
Acht altijd, negen nooit? 
 
We kennen de situatie allemaal: in een 
kleur heb je met dummy samen AHB, 
maar je mist de vrouw. Moet je nu 
proberen de vrouw er uit te snijden of 
moet je het aas en de heer incasseren 
(“slaan”) in de hoop dat de vrouw valt? 
Je kunt natuurlijk allerlei percentages 
uit je hoofd leren en aan tafel 
beslissen, maar voor deze situatie is 
een tamelijk eenvoudige regel: “acht 
altijd, negen nooit”. Het betekent dat 
als de leider en dummy samen acht 
kaarten (of minder) in de kleur hebben 
dat je altijd op de vrouw moet snijden 
en met negen kaarten (of meer) nooit 
op de vrouw moet snijden, maar moet 
slaan. 
 
Maar zoals we allemaal weten kennen 
alle regels uitzonderingen. Dat is voor 
deze niet anders. Laten we kijken naar 
spel 21 van 22 maart (het spel is 
gedraaid): 
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De biedverlopen verschilden van tafel 
tot tafel, maar er waren meer tafels 
waar NZ een schoppendeelscore 

speelden en de leider soortgelijke 
informatie had: Oost had een zwakke 
hand met veel harten en West had een 
opening. 
 
Na de start met B nam oost AH en 
speelde klaveren na. West nam A en 
legde H op tafel voor het aas in 
dummy.  
De leider had negen troeven samen en 
miste de vrouw. Het regeltje zegt dat 
hij dus nooit moet snijden. Zuid was 
ongehoorzaam en sneed tòch de V bij 
west eruit. Waarom was zuid zo 
eigenwijs? 
Zuid had, toen de dummy op tafel 
kwam zijn honneurpunten opgeteld: 6 
zijn eigen hand en 14 in de dummy: 
samen 20. Dat betekende dat OW er 
ook 20 hadden. In slag 1 was duidelijk 
dat oost AH had. Dat waren 7 punten 
en zo bleven er nog 13 over die west 
kon hebben. 
Na de eerste vier slagen was ook 
duidelijk dat west 2 of 3 harten had en 
3 of 4 klaveren. Dat betekende dat 
west een gebalanceerde hand had. De 
enige verdeling die west nog kon 
hebben en waarbij een snit fout zou 
gaan was 2344 zonder V. En 
dan zou hij maar 11 puntjes hebben, 
meestal niet genoeg voor een opening. 
En dan zou hij ook nog “vergeten” zijn 
om oost de klaverintroever te geven. 
Dat was wel erg onwaarschijnlijk. En 
dus sneed zuid in schoppen, tegen de 
regel, en haalde met 10 slagen een 
mooie score.  
 
Twee spelletjes later kwam de regel 
weer langs. (Dit spel is niet gedraaid.)  
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Henny Breurkens was op het vorige 
spel het slachtoffer dat zijn V zag 
verdwijnen, maar hier nam hij 
sportieve  wraak. 
Hij won de 9 uitkomst in zijn hand en 
speelde een schoppen. West nam B 
en speelde 5 na. 
Henny had acht troeven samen en 
miste de vrouw. De regel zegt dat hij 
moet snijden, maar ditmaal was Henny 
eigenwijs. Hij sloeg ijskoud AH, zag 
V vallen en nam ook B mee. Daarna 
gaf hij een ruiten af en de rest van de 
slagen waren binnen: 4+1: 650 en een 
mooie score. Ditmaal mocht oost zijn 
troefvrouw inleveren. 
Waarom sneed Henny niet? Het was 
duidelijk dat west een dubbelton 
klaveren had. Als hij de snit neemt en 
hij zit fout, dan de troefsnit fout zit, 
dan krijgt west de introever en gaat 4 
één down. Door niet te snijden, maar 
te slaan verzekerde Henny zich ervan 
dat hij zijn contract zou maken. Het 
vallen van V was de kers op de taart. 
 
De moraal: Regels zijn goed, maar 
nadenken is beter! 


