
Verhalen 
 
Hoe komen we deze tijd door? We 
kunnen onze favoriete hobby niet 
uitoefenen en we kunnen elkaar niet 
zien. Misschien brengt mijn 
boekenkast wat inspiratie? 
Ik vind het boekje Have I got a story 
for you!. Het is een compilatie van 
korte, grappige verhalen uit de 
Amerikaanse bridgewereld. 
Omdat humor een moeilijke situatie 
wat kan verlichten wil ik een paar van 
die verhalen wel verder vertellen. 
Omdat ze erg Amerikaans zijn, heb ik 
ze wat vernederlandst. 
 

Multi 
Op een bridgeclub speelt een man voor 
de eerste keer met zijn vrouw. Hoewel 
het geheel tegen haar zin is, staat de 
man erop dat ze de Multi spelen. 
Door een wonder van het toeval heeft 
zij op de eerste zestien spellen al vier 
maal een zwakke twee in een hoge 
kleur en opent ze netjes met 2. Maar 
iedere keer dat zij 2 opent, vergeet 
hij om dat te alerteren. Zij laat haar 
irritatie blijken: “Ik weet niet waarom 
jij wilt dat ik die rotconventie speel als 
je continu vergeet om het te 
alerteren.” 
Terwijl iedereen zijn kaarten voor het 
volgende spel pakt, maakt de 
echtgenoot zijn excuses en belooft 
beterschap. De vrouw sorteert haar 
kaarten en mompelt: “Nee, hè!” 
De echtgenoot trek het blauwe kaartje 
uit de bak en roept: “Alert, dat is 
Multi!” 

Gestotter in het tegenspel 
Het volgende, eenvoudige biedverloop 
komt op tafel: 
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Hoewel klaveren de ongeboden kleur 
is, wordt er uitgekomen met ruiten. 
Het resultaat is dat de leider een 
overslag maakt. Met een klaverenstart 
zou de leider het contract precies 
gemaakt hebben. 
De man in de vierde hand, die een 
stotterprobleem had, vindt dat zijn 
maat dat wel mag weten: “Als je g-g-
gewoon met kl-kl-klaveren was uitgek-
k-k-omen, d-d-dan had hij m-m-m-
maar v-v-vier g-g-gemaakt!” 
“Dat kun jij makkelijk zeggen!”, 
antwoordt zijn maat. 
 

Moderne Stayman 
Een man vertelt zijn echtgenoot al de 
voordelen van “moderne Stayman”. Je 
kunt met een slechte hand en 
ongeveer een 4450 verdeling gewoon 
2 antwoorden op een 1SA opening 
van maat. Na het antwoord van 2, 
2, of 2 pas je en je bent zeker van 
een goede fit. Dat speelt een stuk 
makkelijker dan 1SA. 
De voorwaarde is natuurlijk wel dat je, 
met beide hoge kleuren, geen 2SA mag 
bieden, zoals dat vroeger (onder meer 
volgens Van Start tot Finish) 
gebruikelijk was. 
Hoe hij het ook probeert, het is 
onmogelijk om haar bij te brengen dat 
het juiste antwoord met twee hoge 
vierkaarten 2 is. Ze blijft telkens 
weer 2SA antwoorden. 
Op een dag komen ze op een 
bridgetoernooi tegen Berry Westra te 



spelen. Zij is een groot fan van Berry 
en hij besluit hem om hulp te vragen: 
“Praat alsjeblieft met mijn vrouw.” 
Berry wil wel helpen. Hij kijkt de 
vrouw streng aan en zegt: “Caroline, 
je mag nooit, maar dan ook nooit, 
meer 2SA bieden als antwoord op 
Stayman. Doe het nooit meer! 
Begrepen?” 
Alle spelers halen hun kaarten uit het 
board. Zij opent de bieding met 1SA. 
Hij biedt 2. Zij kijkt vertwijfeld naar 
haar man, naar haar idool Berry, en 
dan naar het plafond. Dan biedt ze… 
3SA. 
 
Hou je haaks en blijf gezond! 


